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Welkom en stil gebed – ouderling  -  stil gebed 

- gemeente gaat staan-           

Mark& allen Hemelhoog 707  

Kom, als je honger hebt of dorst.  

Hier kun je eten, deel met ons.  

Kom met je tranen en je pijn.  

Hier is het goed, hier mag je zijn.  

Met open armen word je ontvangen. 

Kom, als je moe bent van je vlucht.  

Hier ben je veilig, hier is rust.  

Kom, met je wanhoop en verdriet.  

Hier mag je weer een toekomst zien.  

Met open armen word je ontvangen. 

Kom met je leegte en je angst.  

Hier word je liefdevol omarmd.  

Kom maar, als niemand je verstaat.  

Hier is een plek voor jouw verhaal.  

Met open armen word je ontvangen.  

Welkom in Gods huis.  

Welkom in Gods huis.  

Welkom in Gods huis.  

Welkom, welkom thuis. 

 

Welkom in Gods huis.  

Welkom in Gods huis.  

Welkom in Gods huis.  

Welkom, welkom thuis. 

 

Zingen psalm 100:1 (orgel) 

Bemoediging V.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

 G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 V.  Hij is trouw aan heel zijn wereld, aan alle mensen  

Groet  V.  De Heer is met u/met jou!  

  G.  OOK MET U IS DE HEER!   

  V.  Delen wij zijn liefde met elkaar 

Welkomstgroet waarbij we elkaar vrede wensen. 

Zingen Lied 634 (orgel) 

Hierna gaat de gemeente zitten 

Dankbaarheid – inleiding thema  
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Mark – lied Droom, durf, doe en deel met iedereen – Lisanne Spaander 

Sluit je ogen één seconde, zet een lach op je gezicht 

Zeg bedankt tegen het leven, voor de liefde en het licht 

Doe een wens voor iemand anders al lijkt het nog zo klein en stil 

Elke golf begint als rimpel maar maakt altijd een verschil 

refrein: Vier het leven om je heen 

  Hang de slingers op en dans met iedereen 

   het leven is al veel te kort 

   Ja en alleen is maar alleen 

   Dus droom, durf, doe en deel met iedereen. 

 

Deel je rijkdom met een ander, liefde nog veel meer dan goud 

En wees lief voor wie je lief is, zeg als je van iemand houdt 

Geef een glimlach aan een vreemde, knuffel iemand elke dag 

En wees dankbaar voor de dingen die je vandaag beleven mag 

Refrein allen:  Vier het leven om je heen 

    Hang de slingers op en dans met iedereen 

     het leven is al veel te kort 

     Ja en alleen is maar alleen 

     Dus droom, durf, doe en deel met iedereen. 

 

Kijk naar de golven en zie de zee 

Kijk naar alle mensen om je heen 

Pak maar mijn hand en ik neem je mee 

Want wij samen, kunnen samen, meer dan.... één 

 

Sluit je ogen één seconde, zet een lach op je gezicht 

Geniet maar even van het donker, wordt vanzelf wel weer licht 

Pak de hand van iemand naast je, maakt niet uit of je hem kent 

Iedereen is even welkom, zolang je maar jezelf bent 

Gooi je handen nu de lucht in, vul je hart met hoop en trots 

Open nu maar weer je ogen, zie door de bomen weer het bos 

Refrein allen:  Vier het leven om je heen 

   Hang de slingers op en dans met iedereen 

   Het leven is al veel te kort 

   Ja en alleen is maar alleen 

   Dus deel je hart 

   Met iedereen 

   Die om je heen  wees niet alleen 

   Droom, durf, doe en deel met iedereen. 
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Inkeer - Gebed om vergeving 

Psalmen oud en nieuw 

Zingen Psalm 121: 1,2 (orgel) 

Lezing naar psalm 121 Lloyd Haft – (pag. 350 liedboek) 

Mark: Psalm van nu 121 

Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 

Waar komt mijn hulp vandaan? 

Mij helpt de HEER, die aarde en hemel, 

Die alles heeft gemaakt. 

Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 

Hij is niet ingedut! 

Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap 

Die Israël bewaart. 

De HEER bewaart, hij is je schaduw, 

Steeds aan je rechterhand. 

De middagzon, en in de nacht de maan, 

Doen je totaal geen kwaad. 

De HEER bewaart je voor al het kwade. 

De HEER bewaart je hart. 

Ga je naar huis, of trek je eropuit: 

God helpt je altijd weer. 

HET WOORD 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Moment met de kinderen:  

Kinderverhaal – het verhaal van de drie vlammen 

Zingen Dankliedje – liedjesbijbel 

kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Lezing Johannes 21: 14-20 – lector 

 

Lied 23C:1,2,5 

 

Lezing Hebreeënbrief 11:1-3, 23-40 
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Mark- the Goodness of God – lied 849 

Vertaling: Ik hou van U; uw genade blijft me dragen; 

 Dag aan dag, in de palm van uw hand. 

Van de morgen tot de avond, 

Als ik weer slapen ga, 

Zing ik steeds van de goedheid van God. 

 

 Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 

Zing ik steeds van de goedheid van God. 

 

 Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. 

U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 

Heer, ik ken U als een Vader, 

Ik ken U als een vriend. 

Ik leeft met U, in de goedheid van God. 

 

Woord voor onderweg  

Mark – Kijk omhoog – Lev 

Als we soms de moed verliezen 

Als we bang zijn onderweg 

Laat dit lied ons dan herinneren 

Aan wat God tegen ons zegt 

 

Hij zegt niet ‘het wordt eenvoudig’ 

Of ‘verdriet zal er niet zijn’ 

Wel belooft Hij dat Hij trouw is; 

Hij is trouw tot aan het eind 

 

Refrein:  Dus kijk omhoog hoger dan de bergen 

 Er is hoop groter dan je denkt 

Vind geloof God is altijd sterker 

Een regenboog boven onze weg 

 

Hoge pieken diepe dalen 

Overwinning en verlies 

Zoete wijn en zoute tranen 

Vaak begrijpen we het niet 
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Refrein allen Niemand weet wat nog gaat komen 

Of wanneer het einde is 

Maar wij hopen wij geloven 

Dat onze toekomst zeker is 

 

Refrein allen Dus kijk omhoog hoger dan de bergen 

  Er is hoop groter dan je denkt 

   Vind geloof God is altijd sterker 

   Een regenboog boven onze weg 

  Er is hoop want God heeft dat gezegd 

 

Geloofsbelijdenis 

Zingen lied 885:1 (orgel) 

Kinderen komen terug 

HET ANTWOORD 

Gebeden 

Collecten bij de uitgang 

Mark - Gods liefde draagt jou – Sela 

Gods liefde draagt jou   

Zijn hand beschermt jou 

Waar je ook bent of zal gaan 

Ontvang Gods zegen 

Over je leven 

Vrede voor jou in zijn naam 

 

Allen: Ga met Gods vrede 

Deel in zijn zegen   

Leef uit zijn volheid en kracht 

Durf te geloven 

Blijf op hem hopen 

Leef je geloof elke dag 

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus 

Zijn vrede rust op jou 

De Heilige Geest in de naam van Jezus 

Vervult beschermt en zegent jou 

 

 

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus 

Zijn vrede rust op jou 

De Heilige Geest in de naam van Jezus 

Vervult beschermt en zegent jou 
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   VAN BINNEN NAAR BUITEN 

Slotlied 913:1,4 (orgel) 

Zegen 

Gezongen amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw komst 

U bent van harte welkom voor koffie/thee en limonade met een 

traktatie in ’t Voorlokaal 

 


